Toer Club Aalst-Waalre

Verslag van rit naar St. Oedenrode

Datum 13-04-2025
Afstand 68 km

Deelnemers Ad G, Bert, Hans K, Hans V, Jan van L, Cees, Willy, Ad S,
Willem, en Toon.

Weer 13 graden, gevoelstemperatuur 8 graden, bewolkt, stevige
zuidwestenwind.

Dobbelsteen 4

Kort voor 9:00 uur hadden zich 8 mannen verzameld voor de rit naar St.
Oedenrode. Als gevolg van de werkzaamheden ter hoogte van het DVS terrein
werd er verzameld op het parkeerterrein van De Pracht. Iets voor 9:00 werden
de schoenen in de pedalen geklikt en vertrokken we richting de ijsbaan waar
Jan van Leeuwen ons opwachtte. Via industrieterrein De Hurk bereikten we de
Noord-Brabantlaan waar ook Bert zich aansloot. Met de groep compleet ging
het door de gunstige wind in gestrekte draf langs het Beatrixkanaal naar Best.

Van daaruit bereikten we via mooie rustige wegen kort na 10:00 St.
Oedenrode, waar we bij café Den Dommel het terras opzochten. Welkom
geheten door een vriendelijke jongedame lieten we ons de koffie en gebak
goed smaken. Terwijl we daar zaten bleek ook dat onze timing perfect was op
deze zondagochtend. Een kort regenbuitje viel precies tijdens de pauze. Over
de dobbelsteen kan ook het nodige gezegd worden. Het maximale van zes
bleek niet haalbaar zodat uiteindelijk de eerste worp van vier ogen bleef staan
voor het klassement.



Na de groepsfoto op markt maakten we ons op voor de terugreis naar Aalst.
Hoewel we op sommige stukken de wind fors tegen hadden werd er toch een
stevig tempo aangehouden en bereikten we via Vressel, Gerwen en Nuenen de
buitenwijken van Eindhoven. Na de Zwaan Kleef aan van de ochtend begon
hier het verhaal van de 10 soldaatjes. Hans K. haakte als eerste af gevolgd
door Bert. En toen waren er nog 8. Na de rotonde van het Floraplein haakten
ook Jan en ikzelf ook af. Toen waren er nog 6 die, naar ik aanneem, de rit tot
in Aalst voltooiden.
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